
    

HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt  

en ook luisteren naar wat een ander bedoelt. 
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29 mei 2020 

Lieve leerlingen, 

Ik wil beginnen met jullie te vertellen wat jullie in jullie mailtjes aan mij hebben geschreven. 

In de vorige les vroeg ik jullie om de volgende zin af te maken: Vrijheid is… 

Wat is vrijheid volgens jullie? Dit waren jullie antwoorden:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat een mooie antwoorden hebben jullie gegeven! 

Voel jij dat je kan doen wat je wilt, mag zeggen wat je vindt, niet gevangen bent, mag geloven wat je 

wilt, overal naar toe mag, mag zijn wie je bent, je eigen ideeën mag hebben, geen angsten hoeft te 

hebben? 

En als je je niet vrij voelt? Hoe komt dat dan? Wanneer voel je dat dan? Kan je een situatie 

bedenken? 

Ligt het dan aan de andere mensen en aan de mensen om je heen of je je vrij kan voelen? Mogen en 

kunnen andere mensen bepalen of je kan doen wat je wilt, wat je mag geloven, waar je naar toe mag 

en of je jezelf mag zijn? Bepalen andere mensen of jij vrij kan zijn? Of bepaal je dat zelf? Kan je dat 

zelf bepalen? 

 

Vrijheid is… 

dat je kan doen wat je wilt. 

dat je mag zeggen wat je vindt. 

niet gevangen zijn. 

dat je mag geloven wat je wilt. 

dat je overal naar toe mag. 

je veilig voelen. 

dat je naar school mag. 

dat je mag zijn wie je bent. 

dat je niet gepest wordt. 

je blij voelen en energie 

hebben. 

geen angsten hebben. 

je eigen ideeën mogen hebben. 
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Dat zijn lastige vragen. De kinderen van de bovenbouw kunnen wel over deze vragen nadenken. 

En als je het lastig vindt om er alleen over na te denken, zoek dan iemand op met wie je hier over zou 

kunnen praten. 

 

Ik kan wel een paar voorbeelden geven. Dat maakt het misschien makkelijker om te begrijpen. 

Stel je voor dat je zelf wilt bepalen wie er op jouw kinderfeestje mogen komen, maar dat je ouders 

zich ermee gaan bemoeien wie er wel en niet mogen komen. 

Stel je voor dat je bepaalde kleding wilt dragen, maar dat je klasgenoten er veel commentaar op 

hebben. 

Stel je voor dat je snel boos of verdrietig of zenuwachtig wordt, maar dat andere mensen dat vreemd 

vinden en vinden dat je anders moet reageren. 

Stel je voor dat je een bepaald geloof hebt, maar dat de regering van jouw land vindt dat je dit geloof 

niet mag hebben. 

Welke voorbeelden kan jij bedenken of welke situatie heb je zelf wel eens meegemaakt? 

Wil je je antwoorden aan mij mailen, dan kunnen we er in een volgende les verder over praten. 

 

Regels. 
De leerlingen die mij na de vorige les hebben gemaild, waren het er allemaal over eens dat de 

mensen regels nodig hebben om te kunnen samenleven. Regels zorgen ervoor dat mensen het 

gezellig met elkaar hebben. Volgens sommige leerlingen hebben mensen vooral regels nodig, omdat 

ze anders geen verantwoordelijkheid nemen en vooral niet luisteren. Maar voelen mensen zich 

zonder regels dan niet verantwoordelijk voor hun gedrag? Luisteren mensen pas wanneer iets wordt 

verboden en wanneer je een boete of straf krijgt als je het toch doet en niet luistert? 

 

Vraag: Wat zouden kinderen en volwassenen volgens jou doen wanneer er geen regels zouden zijn?  

Denk hier eens over na en praat er eens met anderen over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opdracht. 
Wat vind jij een hele belangrijke regel? Aan welke regel zouden alle mensen zich volgens jou moeten 

houden? Schrijf deze regel in een mooi lijstje! 

 

 

Na de vorige les over vrijheid en regels mailde een leerling uit groep 8 mij een gedichtje. Zij had dit 

gedichtje geschreven. Ik vond het zo mooi en bijzonder en daarom wil ik het graag aan jullie laten 

horen. Met dit gedichtje wil ik deze les ook graag afsluiten. Succes met het nadenken over de vragen 

en het bedenken van een regel voor in een lijstje. Mail je mij? Ik zou het heel leuk vinden! 

 

VRIJHEID IS... 

dat je kunt zijn wie je wilt zijn 

zodat je kunt spelen in de zonneschijn  

vrijheid is sommige regels aan het lot overlaten  

omdat je met je vrienden wilt praten  

vrijheid is je eigen mening kunnen zeggen  

zonder dat iemand je kan stil leggen 

vrijheid is blij zijn met wat je hebt  

en leven volgens je eigen recept 

 

Zo mooi!! Dank je wel dat je het gedichtje hebt gemaild, Groetjes, hopelijk tot snel, juf Sarina. 

  


